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De groepsleiding spreekt

Beste lezer,

Zoals de traditie het wil, valt de afscheidnemende hoofdleider de eer te beurt 
om u als trouwe lezer in te leiden in de laatste ranke van het jaar. Het lijkt moeilijk 
te geloven maar het tijdperk van groepsleider Saint is bijna afgelopen. Na drie 
jaren die bol stonden van de evenementen en activiteiten is het einde nabij. De 
afgelopen tijd hoorde ik soms de bedenking of de scouts wel zonder mij kan. 
Het antwoord is ongetwijfeld van wel!!! Groepsleiders komen en gaan, al 60 jaar 
lang. De gedachte die mij vooral bezig houdt is of ik wel zonder de scouts kan.

Ik kan de scouts vaarwel zeggen met heel wat mooie herinneringen op zak. Voor 
mij begon alles op een vriendjesdag in de welpen. Al moet ik wel bekennen dat 
ik oorspronkelijk in de ksa zat… Gelukkig heb ik me daarna kunnen ontwikkelen 
tot een volleerde scoutser. In de jonggivers maakte ik de keuze om de scouts 
even vaarwel te zeggen omdat de combinatie met de volleybal te lastig was 
geworden. In het laatste jaar van de givers kwam ik terug. Tot nu toe een van 
de betere beslissingen uit mijn leven. Eén van de dingen waar ik altijd dankbaar 
voor zal zijn is de hartelijke ontvangst toen ik na mijn pauze terug kwam. Ik werd 
meteen opgenomen in een hechte groep. Daar werd de basis gelegd voor al de 
jaren die zouden komen. Het eerste jaar dat ik terug kwam kreeg ik ook mijn 
totem. Daarna volgde nog een onvergetelijk jin-jaar met alles erop en eraan. 
Onze jinreis bracht ons naar Portugal.
Na alle rangen te hebben doorlopen, of toch bijna, kwam ik in een fantastische 
leidingsbende terecht. Opnieuw kwamen we in een heel amusante bende 
terecht. Corona verstoorde echter wel heel wat zaken. Na twee jaar in de 
leiding moesten we afscheid nemen van onze groepsleiders. Zoals iedereen 
ondertussen wel weet stelde ik mij kandidaat en werd uiteindelijk ook verkozen. 
De dag van de verkiezing lijkt tegelijk heel dichtbij maar toch ook al zo veraf.



Oorspronkelijk bestond ons groepsleidingsduo uit Luka en mezelf. Onze ambities 
waren groots en bestonden toen vooral uit heel wat praktische zaken. Luka had 
na een tijdje andere prioriteiten. Daarna besliste ik vrij snel om een nieuwe mede 
groepsleider te zoeken. Zonder veel bla bla eindige mijn denkoefening bij Iwijn.

Na de afgelopen twee jaar met Iwijn als partner in crime kan ik zeggen dat ik 
geen seconde spijt heb gehad van deze beslissing. Al was ik na dat jaar met 
Luka wel heel wat wijzer geworden. De ambities waren al flink getemperd. Toen 
ik twee jaar geleden herverkozen moest worden, had ik door dat er geen grote 
vernieuwingen verwacht worden van een groepsleider. De grootste uitdaging is 
om de organisatie in stand te houden. Ik heb heel wat ervaring opgedaan door 
gewoon te doen en durven iets te ondernemen. En het allerbelangrijkste is die 
opgedane ervaring doorgeven aan de jongere leiders. Zodat die de boel later 
kunnen overnemen.

Corona had ons in een vrij onwezenlijke situatie gebracht. De dag dat ik 
groepsleider werd, had ik nog nooit op weekend geweest als leider en had ik 
nog nooit een dropping georganiseerd. We kregen wel wat raad van de stam 
maar daarmee moesten we het doen. Onervaren als we waren zijn we dikwijls 
de mist in gegaan. Met de nodige brandjes die als gevolg moesten geblust 
worden. Het bezorgde mij heel wat stress en kopzorgen de afgelopen jaren. De 
mensen rondom mij kunnen daarover meespreken. Op die momenten leerde ik 
ook waar mijn sterktes en zwaktes liggen.

Het is moeilijk om één mooiste moment te kiezen. Ik heb zoveel onvergetelijke 
dingen mogen meemaken. Eén van die dingen is wel ongetwijfeld de avond 
waarop ik mijn kleur van mijn zus en enkele andere leden kreeg. Nadat mijn 
geduld lang op de proef was gesteld, kreeg ik lang na datum eindelijk mijn kleur. 
Ik ben er nog steeds heel trots op en onderteken dan ook iedere brief met mijn 
volle scoutsnaam.

Naast mijn afscheid als hoofdleider stop ik ook definitief met leiding geven. 
Dit kamp wordt dus ook echt mijn allerlaatste wapenfeit. Ik heb aan vele leden 
leiding mogen geven de afgelopen jaren. Hopelijk heb ik hen veel bijgebracht 
en kom ik nog af en toe eens ter sprake in de toekomst. Op deze manier blijf ik 
er toch nog even bij.



Ik moet zeggen dat ik soms twijfel over het voortbestaan van jeugdbewegingen 
in hun huidige vorm. De uitdagingen op meerdere vlakken zijn enorm. Het wordt 
steeds moeilijker om leiding te vinden en deze te motiveren. De leden willen 
ook niet altijd meer mee. De alternatieven om vrije tijd door te brengen zijn de 
afgelopen jaren stevig toegenomen. Daarnaast voelen wij net zoals iedereen 
dat de wereld veel duurder wordt en betaalden we daar afgelopen jaren de 
rekening voor. Maar ik zie ook mensen die vastberaden zijn. Die de toekomst vol 
goede moed toetreden en er alles aan zullen doen om onze jeugdbeweging te 
doen blijven floreren. Dan zie ik leden die blij en vol verhalen naar huis gaan op 
zaterdag. En dan ben ik ervan overtuigd dat dit moet blijven bestaan.
Ik heb ongelofelijk veel geleerd tijdens 
de afgelopen jaren in de scouts. In mijn 
jaren als groepsleider leerde ik enorm veel 
mensen kennen en kon ik heel wat sociale 
skills bijschaven. Ten slotte (we zijn er bijna, 
haak nu niet af), wil ik iedereen bedanken 
die mij de afgelopen jaren geholpen heeft. 
Dus: Ik wil zeker mijn leden vermelden want 
zij maken tenslotte de jeugdbeweging, 
alle oud-leiding die mij met raad en daad 
bijstonden in de moeilijke momenten, de 
vzw en het oudercomité met in het bijzonder 
Dries Crombez en Bart Boerave, mijn ouders, 
Marte bij wie ik altijd kon ventileren. Maar 
vooral Iwijn natuurlijk, zonder wie ik het 
nooit zou hebben gered de afgelopen jaren.
Ik zal jullie allemaal enorm hard missen. 
Ongetwijfeld zien we elkaar wel nog eens. Mijn hart blijft natuurlijk voor altijd 
beige, in de nabije toekomst ben ik dus zeker terug te vinden op de vele 
scoutsevenementen. Ik ben ook van plan om de jeugdbeweging nog niet 
helemaal vaarwel te zeggen. Graag zou ik me blijven inzetten voor scouting 
Poperinge, maar daar kan ik nog niet veel over zeggen… En nog een laatste 
goed advies, ga in jeugdbeweging, help dingen organiseren, leer bij en gewoon 
genieten.

Voor eens en voor altijd Stevige linker
Picon Churchill Oranje Naarstige Berner Sennenhond



Redactioneel

Liefste rankelezers,
Het is alweer de laatste editie, en daarbij ook het laatste artikel dat ik ooit schrijf 
voor de ranke. (sad face + tranen). Ik vernam dat het thema van deze keer is om 
mijn kot/kamer te beschrijven. Mijn kotgebouw is de allerbeste. Iedereen hier is 
matties met elkaar. Onze kotmadam Fleur zorgt steeds dat alles tip top in orde 
is. Maar ook Lucsje (kotbaas) brengt de sfeer binnen in ons heerlijk huisje. Maar 
nu wat meer over mijn kotje zelf of hoe ik haar graag noem, mijn 10m². De grote 
bureau in mijn kamer is toch wel essentieel, de ledlamp boven mijn lieftallige 
bureautje is een must-have (een paar van mijn kotje zijn zelf jaloers op die lamp). 
Ook mijn zetel is een ware eye-catcher. Enkel een kast MET deur ontbreekt 
nog. Mijn bed is echter niet zo prettig, iemand maakte ooit de vergelijking met 
een doodskist. Maar iedere ochtend word ik toch als een heeeeel blij vogeltje 
(arssari, ;))

Stevige linker,
Merlijn De Grendel,
Vrijgevochten arassari.



Halloooo
Voor deze foto’s wou ik eigenlijk eerst mijn kot kuisen maar daar heb ik jammer 
genoeg geen tijd voor. Maar aan de andere kant, jullie zien dan hoe het echt 
is he… Ik zit dus samen op kot met Luna, dat is een goeie vriendin van mijn 
richting. Na een LAAAAANGEE zoektocht hebben we echt een fantastisch kot 
gevonden in het hartje van Gent, dicht bij de Vrijdagsmarkt. We zitten in het 
bovenste verdiep en dat wil zeggen VEEL TRAPPEN maar ook echt een enorm 
mooi zicht over de stad.

Wanneer je binnenkomt zie je eigenlijk direct onze prachtige kast. We zijn echt 
heel trots op onze kast. We hebben die gekregen van onze kotbaas, John. 
Daarnaast staat een tafeltje, spiegel en een plant die heel goed matchen. Op die 
tafel leggen we altijd onze portefeuilles, sleutels, ringen … maar toch speel ik ze 
nog steeds kwijt.

Wanneer je dan naar rechts gaat kom je in onze keuken. Die keuken is veel te 
hoog voor Luna haha, altijd op de toppen van haar tenen. Het is wel een keuken 
met alles erop en eraan. We hebben een microgolf, een oven, een koffiemachine, 
een mixer … Dan verder heb je ons toilet, niet veel speciaal eigenlijk buiten dat 
het echt veel te klein is. Mijn knieën zitten altijd tegen de deur. Door de andere 
deur ga je naar Luna haar kamer, die is klein maar gezellig! Ze heeft ook een 
enorm mooi zicht vanuit haar velux.

Langs de andere kant van ons kot heb je de living, eetruimte en bureau 
allemaal in 1 ruimte. Het interieur is echt een mix van stijlen. Het is een gezellige 
drukte. Op de grootste muur hebben we verschillende posters en kunstwerken 
opgehangen. Die muur is echt onze grootste trots. We veranderen hem steeds, 
echt leuk om te doen!! Dan heb je mijn bureau, die staat VOL! Ik heb zoooo veel 
gerief nodig voor school en heb er geen plaats meer voor. Het is altijd een klein 
stort.



Wanneer je de trap (kan je dat zelf een trap noemen eigenlijk) naar boven 
neemt, kom je in mijn zolderkamer. Het is eigenlijk een bizarre kamer 
want ik heb niet echt muren maar er staat een bed en een (open?) kast 
dus het is een kamer. Ook de douche is in mijn kamer. Wanneer Luna ‘s 
morgensvroeg een douche wil nemen heeft ze wel geen geluk. Ze moet 
namelijk ook douchen in de douche in mijn kamer maar ik sta niet zo 
vroeg op hoor!
Stevige linker
Auke De Backer
Ruimteschip neon oranje verfijnde saterhoen



Dag mijn lieve Scoutsvrienden

Omdat ik jullie vorig jaar al eens mijn kot geshowd heb, heb ik besloten om het 
deze editie eens over een andere boeg te gooien. Ik ga jullie vertellen over een 
reis die ik vorige zomer maakte met Ward (trouwens niet mijn liefje want jullie 
denken dat altijd, gewoon mijn bestie yeah). Die reis was van 8 tot 16 augustus 
en ging naar…. ROEMENIË!

(Misschien is het leuk om te weten dat er Europese bruine beren leven in 
Roemenië, die eten je zonder enige moeite in 5 seconden ofzo op. Ward en ik 
zijn dit te weten gekomen 10 dagen voor we vertrokken. Ik kan je verzekeren dat 
we gepanikeerd hebben.)

Nog steeds een beetje versleten van groot kamp en Dranouter, vertrokken wij 
met het vliegtuig en onze rugzak naar Roemenië. We hadden trouwens niks 
anders gepland of vastgelegd buiten onze vluchten, spannend. We kwamen toe 
en sliepen 1 nachtje in een Airbnb in Boekarest, de hoofdstad van Roemenië. 
De volgende dag vertrokken we heel vroeg naar het station om van daaruit te 
vertrekken naar de bergen! Na een groot uurtje op de trein kwamen we aan, en 
wát een uitzicht kregen we daar te zien!

Ons idee was om 7 dagen rond te trekken in de bergen. Misschien een belangrijk 
detail: we hadden enkel hangmatten mee, geen tent. De eerste kilometers in de 
bergen gingen goed en we waren echt overweldigd door de prachtige uitzichten. 
In de vroege vooravond realiseerden we ons wel dat de boomgrens blijkbaar op 
2000 meter hoogte ligt, haha. Komt er dus op neer dat boven de 2000 meter 
geen bomen meer groeien, en dat kom je dan te weten met een hangmat in je 
rugzak. Zeker niet handig dus als je zelf op een hoogte van meer dan 2500 meter 
zit. Uiteindelijk nog lang doorgestapt en geprobeerd om te dalen in de hoop 
toch nog bomen te vinden, en plots zagen wij een strook van enkele bomen! Dat 
was dus de slaapplek voor ons eerste nachtje. Gezellig, dachten we….

De intense stilte die we nog nooit eerder hoorden in ons leven, huilende 
wolven, wilde honden en een duisternis die we nog nooit eerder zagen. Je moet 
je voorstellen dat wij daar in the middle of nowhere zaten hé! Dus als er iets 
gebeurd was of wij stierven daar of whatever, dan lagen wij daar waarschijnlijk 
nu nog steeds. Geen oog hebben we dichtgedaan en we zeggen vandaag nog 
steeds dat dit de ergste dag van ons leven was, een bevalling is er niks bij denk 
ik.



Misschien heb je ondertussen al door dat ik niet snel een verhaaltje kan vertellen, 
want ik wil altijd alle details mededelen.

We hebben echt nog beeeere veel tegenslagen gehad en dineegen mgemaakt, 
maar natuurlijk ook de meest prachtige dingen gezien en de zotste dingen 
gedaan! Misschien vertel ik jullie daar mee over in een volgende Ranke? Wie 
weet
Anywayyy, ik ga jullie nu écht moeten verlaten.

Stevige linker Luna Deroo
Hartstochtelijke schroefhoorngeit



Kapoenen

Dag lieve kapoenen!!!

Het is vandaag woensdag 15 mei en deze zaterdag is het al weer onze 
laatste activiteit…:( Als leidster van zo’n super bende vind ik dat heeeeel 
jammer, maar ja, de examens komen nu eenmaal dichterbij en ook wij 
moeten beginnen met leren. Ik zou voor dit artikel een recap kunnen 
geven van wat we dit jaar allemaal beleefd hebben, maar dat leek me 
wat saai. Onze activiteiten waren zo geestig dat ik zeker weet dat ze één 
voor één in jullie geheugen gegrift staan ;)

Zoals ik al zei, komen de examens dichterbij en zit mijn eerste
academiejaar in Gent er al op. Daarom leek het me een leuk idee om 
jullie eens mee te nemen naar een dagje met mij in Gent!

8h00: Bzzzzzzzz, mijn wekker gaat. Ik geraakte niet meteen uit mijn bed, 
ik wist dat ik moest werken voor school, zooo saai. Terwijl ik
langzaam begin wakker te worden kreeg ik al een berichtje van leider 
Arthur dat tegen vandaag mijn rankeartikel ingediend moest zijn (even 
paniekmomentje aangezien mijn creativiteit me de laatste tijd wat in de 
steek laat). Door de stress was ik meteen klaarwakker en sprong ik in de 
douche.

9h00: Met moeite zet ik mij aan m’n bureau en met de koffie in mijn 
hand begon ik eraan.

12h00: Na een productieve en leerrijke voormiddag is het tijd voor 
één van de beste momenten van de dag: middageten. Ik maakte zoals 
gewoonlijk het beste kotgerecht bij uitstek: PASTA PESTO! Mmmmm…



14h30: Ik zit in de les politicologie en terwijl ik zorgvuldige notities 
maak, begin ik weg te dromen over ons kamp. Hopelijk verlangen jullie 
even veel zoals ik!!!

17h30: Mijn les is gedaan en ik keer terug naar kot. Ik werk nog eventjes 
voor school en vertrek dan naar leidster Marthe voor een supertoffe en 
lekkere barbecue!!!

19h00: Ik kom toe bij Marthe en we zitten met iedereen van de leiding 
gezellig in haar tuin. Terwijl ik en nog wat anderen aan het genieten 
waren van de hapjes probeerde Marthe de barbecue aan te steken, 
maar dat ging nog niet al te rap ;) We bleven maar proberen, maar 
tevergeefs… Marthe moest bellen naar haar papa.

21h00: Na veel gesukkel, hebben we eindelijk ons eerste vleesje kunnen 
eten. Het was SUPER lekker!
22h00: Met een buik die op ontploffen staat en met lekkere drankjes
gingen we nog een gezellige avond tegemoet. Natuurlijk waren we heel 
de tijd over de scouts aan het praten. We praatten over Hopkoning,
het evenement dat werd georganiseerd door de jins vorige week, maar 
natuurlijk nog het meest over jullie ;) Wat er allemaal precies gezegd is 
geweest zal ik niet aan jullie neus hangen!

00h00: Na een geslaagde avond keer ik terug naar mijn kot. Ik kruip 
meteen mijn bedje in de hoop dat ik zal dromen over ons kamp.
SLAAPWEL!
Zorgzame herdershond Emma





Welpen 

WAUW, dit jaar is werkelijk voorbijgevlogen als een raket naar de maan! 
Het einde van het scoutsjaar komt al snel in zicht, dus laten we eens 
terugblikken op dit fantastische en toch wel bijzondere jaar in de welpen! 
Herinneren jullie je nog al die geweldige spelletjes die we hebben 
gespeeld?

Wist je dat dit jaar vol veranderingen zat? Eén verandering heeft onze 
groep enorm beïnvloed! Het is namelijk het eerste jaar in de geschiedenis 
waarin alle welpen samen zitten, Hoppebellen en Hoppelanders. 
Ondanks dat we met zo veel zijn dit jaar, vind ik dat het echt goed gaat 
met ons allemaal samen. Zeker met zo een topleiding. We zijn een hechte 
groep geworden! Ik ben al benieuwd naar kamp.

Het scoutsjaar begon zoals altijd met de fameuze overgangstocht! Als 
lid was ik altijd een beetje nerveus voor deze activiteit, zeker wanneer 
ik moest overgaan, maar telkens was het megaaaa leuk om eindelijk 
weer bij mijn scoutsvrienden te zijn! Oh ik verlang weer tot volgend 
jaar om iedereen immens vuil te maken met een eigen brouwseltje van 
mayonaise, cacaopoeder, bloem, ketchup en melk.

De week daarna was ook weer een hoogtepunt, een topevenement! We 
introduceerden een nieuw concept om het jaar te beginnen. Elk kind was 
welkom in de scoutstuin om leuke spelletjes te spelen en zelfs de ouders 
werden uitgenodigd! We hadden een bar met lekkere drankjes en, oh ja, 
ik was bijna het ijsjeskraam vergeten! (ps: ik heb een ieniemienie super 
kleine … ijsjesverslaving)



Amai, September was echt een drukke maand! Als ik terugkijk naar mijn 
agenda van vorig jaar, kan ik verschillende weekenden absoluut niet 
over het hoofd zien. In het weekend van 16 september was bijvoorbeeld 
eindelijk weer de befaamde hopkoninginverkiezingen na zes lange jaren. 
Als trotse Poperingnaar kwam jong en oud gezellig samen voor een van 
de leukste weekends van het jaar! We hebben samen gedanst, gezongen 
en niet te vergeten meegelopen in de stoet!

Oké we zullen eens een sprongetje maken want anders blijven we vast 
zitten in september. In de rest van het trimester hebben we verschillende 
leuke spelletjes gespeeld zoals estafettespel, maffiaspel en bosspel. Jullie 
kregen ook elk een uitnodiging voor het exclusieve casino en we hebben 
onze benen moe gedanst op de kinderfuif. Oh en de Sint kwam ook langs 
met lekkere cadeautjes, wat is dat toch een vrijgevige en lieve man!

Na een welverdiende kerstvakantie voor jullie en een intense blok- en 
examenperiode voor ons, zijn we in februari weer volop gestart met onze 
activiteiten. We zijn het jaar zoals gewoonlijk weer gestart met een knaller! 
Samen zijn we naar een indoorspeeltuin gegaan in de Maeke Blyde. Daar 
hebben we ons enorm kunnen uitleven en volop kunnen ravotten. Enkele 
andere activiteiten waren bijvoorbeeld politiespel, bingospel en film!!

Amai ik praat te veel, ik heb bijna geen plaats meer om nog twee 
onvergetelijke weekends te bespreken maar ik zal het toch doen hehe. In 
het weekend van 23 maart vertrokken we op weekend naar Zonnebeke. 
We hebben ons enorm geamuseerd binnen en buiten! We hebben 
stratego gespeeld in het bos en … we zijn nog steeds op zoek naar de pijl 
en boog van Robin Hood (aka Marthe Vandenberghe).

Het is alweer drie weken geleden, maar het lijkt alsof het gisteren was: ons 
jubileum, 60 jaar scouts! We hebben werkelijk alles uit de kast gehaald 
om deze mijlpaal te vieren. Het eetfestijn was een enorm groot succes, 
gevolgd door een geweldig groepsspel met alle leden in de ochtend en 
met



de oud-leiding in de namiddag. ‘s Avonds hebben we een spetterende 
fuif georganiseerd met muziek van legendarische dj’s. Ondanks het 
slechte weer zijn we erin geslaagd om er een onvergetelijk weekend van 
te maken! Oké ik zal best afsluiten want anders is er geen plaats meer 
voor de andere takken die hun verhaal willen doen… maar toch wil ik 
nog 1 iets heeeel belangrijk zeggen, IK VERLANG TOT KAMPPPPP!!!!!!! 
TOT DAN XXX

Stevige linker
Ruimteschip neon oranje verfijnde saterhoen Auke De Backer





Jonggivers d’hoppebellen
Dag lieve Jonggivers d’Hoppebellen. Elk jaar zeg ik het, maar toch kan ik 
het niet geloven dat het scoutsjaar alweer (bijna) op z’n eind gelopen is. 
Het voelt alsof ik vorig weekend voor de eerste keer leiding gaf aan jullie. Ik 
schrijf dit artikel voor De Ranke, ons 3-maandelijks (soms 2-maandelijks, 
soms 4-maandelijks) tijdschrift. Binnen 3 dagen is het tijd voor alweer de 
laatste activiteit van het jaar. We zullen voor de laatste keer dit werkjaar 
in onze scoutstuin vertoeven. Samen met Raf zal ik jullie, mijn lieve 
jonggivers, nog een laatste keer slijpen voor ons groot kamp van 2024 in 
OUDENBURG!
In dit artikel zal ik een kleine voorspelling doen over wie welke rollen op 
zich zal nemen op dat befaamde groot kamp.

Sfeermaker: Wie o wie zal iedereen de volle 11 dagen aan het lachen 
brengen? Wie zal er op dagtocht voor zorgen dat de groep nog net die 3 
km extra kan wandelen? Eerlijk gezegd moest ik hier niet al te lang over 
nadenken. Het kan dan ook niemand anders zijn dan Michel Debuysere, 
the ONE AND ONLY. Doorheen het jaar kon iedereen zien dat hij elke 
zaterdag weer in form was! Bereid al maar wat grappen voor, Michel! 
Maar let op, Michel is niet de enige die ik deze rol met glans zie vervullen. 
Ook Merel zal hier zijn steentje kunnen bijdragen. Ik voel aan alles dat 
deze clown ( :p ) ons kamp op stelten zetten. We zetten ons al schrap!

De aandacht-op-de-belangrijke-zaken-plaatser: Soms gebeurt het wel 
eens dat er vergeten wordt om op tijd vuur te maken voor het avondeten, 
dat de houtvoorraad zienderogen slinkt of dat de waterbidons leeg zijn 
(ik spreek uit eigen ervaring). Op zo’n momenten moet er altijd iemand 
opstaan, moet er iemand de taken verdelen zodat al die problemen 
snel worden opgelost. Die rol zou wel eens opgenomen kunnen worden 
door Samuel. Hij was er nagenoeg elke activiteit en zal heus wel wat 
opgestoken hebben van die twee imposante leiders (al zeg ik het zelf :).



De op-tijd-een-babbeltje-slaan-dames: Emilia en Svea. De twee 
damens van de groep. Je zal ze nooit alleen zien komen naar de plezante 
zaterdagnamiddagactiviteit. Maar als ze komen, is het altijd tof! Gelukkig 
maar, want zonder hen zou JHB all-boys zijn. En we moeten eerlijk zijn, 
het zou uitdraaien op een grandioos fiasco mochten we op kamp gaan 
met allemaal jongens. Er zou denk ik geen rem op staan. Dus dames, sla 
af en toe zeker een babbeltje, maar probeer toch onze jongens nu en dan 
eens te temperen!

Ik kan natuurlijk niet voor iedereen een rol voorspellen, anders zou mijn 
artikel meer dan 4 pagina’s bedragen. Graag zou ik jullie nog zeggen dat 
Raf en ik ENORM hard uitkijken naar het groot kamp in de zomervakantie! 
We hopen op 11 dagen lang prachtig weer.

Tot op kamp!

Stevige linker

Iwijn De Grendel Gemoedelijke olifant

PS: vergeet jullie chocobon niet uit te knippen!





Jonggivers hoplanders

Helloooo jonggivers!!
Alweer de laatste Ranke van ons scoutsjaar… Crazy hoe snel de tijd voorbij 
vliegt. Laten we samen nog eens terugblikken op de hoogtepunten!!!

Ik herinner me één van onze eerste activiteiten, het Cluedo-spel in 
’t stadspark! Toen moesten jullie verschillende reclames zoeken die 
rondhingen in het stadspark en die memoriseren. Als jullie toen een juist 
antwoord gaven, mochten jullie een kaartje trekken uit de enveloppe 
‘daders’, ‘materiaal’ of ‘plaats’. Zo konden jullie achterhalen wie mijn fiets 

gestolen had!!!

Onze halloweenactiviteit springt er ook zeker uit!!!! Herinneren jullie je 
die nog? Jullie moesten het bloed zien te verplaatsen, zonder gepakt te 
worden door de monsters van het stadspark. En áls jullie gepakt werden, 

had dat uiteraard zijn gevolgen...

Wat ook een speeetterende activiteit was, was het zwemmen in Poperinge! 
Daar speelden we tikkertje, en gingen we misschien met net iets te veel in 

de glijbaan... ;) En onthoud!!! Niet lopen hé.

En dan natuurlijk ons fantastisch weekend! Op de eerste avond mochten 
jullie de speelkelder versieren met kaarsjes, vlaggetjes, ballonnen, glow- 
in-the dark bandjes en uiteraard in jullie gezellige pyjama en slaapzakken 
om dan samen te quizzen. Dat was toch wel echt een hele cosy avond. 
De volgende dag gingen we een potje baseballen tegen de Bellen! Daar 
kan ik de blunder van Iwijn toch echt wel niet vergeten... Hahah! In de 
namiddag speelden we dan een keicool spel, waar jullie opdrachtjes 

moesten doen om de dozen open te zien te krijgen!



Naast al deze knallers van activiteiten kon een modderige pleinspelen of 
een balletje gaan gooien in de bowling ook zeker niet ontbreken!

Ik hoop dat jullie evenveel genoten hebben van dit scoutsjaar zoals ons! 
Jullie waren een zalige en enthousiaste bende om leiding aan te geven!!!! 
Moge ik jullie volgend jaar misschien terug zien! Of toch liever niet, @ 
leondutry ? :(

En euuuh, kamp volgt nog hé! Kzient alweer hele zitten. Samen gezellig 
kokkerellen op de tafelvuren terwijl we n beetje bijkletsen, het hout 
splitten, vette activiteiten spelen, en nog zooo veeeel meer!! Nog enkele 
sfeerbeeldjes van vorig kamp om jullie alweer helemaal warm te maken!
Oké byeeeee!!!
Stevige linker,
Elvira Baert
Sprankelende Discobal Lippenstiftbrons Extatisch Konijn









Givers d’hoppebellen

Beste Givers d’ hoppebellen hopelijk vonden jullie afgelopen activiteiten
even geestig als ik. Terwijl ik zit te zwoegen op de bachelor proef denk 
ik aan de enige vaste waarde in m’n leven: zaterdag scoutsactiviteit! 
Hopelijk kijken jullie er evenveel naar uit als ik elke week. We hebben 
al veel leuke activiteiten achter de rug, de leukste was toch wel de vio 
opkuisen die op magische wijze de week erna opnieuw vuil is maar jullie 
inzet is wel geaccepteerd! Het was ook leuk om jullie op 60 jaar scouts 
te zien. Jullie hebben ook veel geholpen met de opbouw nog een dikke 
merci daarvoor! Het was veel werk maar zeker de moeite waard jammer 
van de gestolen walkietalkies maar daaruit kwam wel ons detectieven 
spel, wie weet vangen jullie nog de echte misdadigers. Het zit er jammer 
genoeg wel weer bijna op:( maar terwijl ik verga in de deadlines en 
maquettes kijk ik uit naar de laatste activiteit! We moeten ons allemaal 
nu even focussen op studies maar dan is het zomer! Dat betekent 
scoutskamp!!! Weer 10 dagen zonder dak boven ons hoofd koken op 
houtvuur en veel baguetten fretten ;) er komt voor jullie dan ook weer 
een 3-daagse aan. Hopelijk vinden jullie beter de weg dan bij
de dropping… maar een grote tip is focussen op de route en minder op 
hapjes en drankjes ;) Aan iedereen met examens veel succes!

Stevige Linker!
waterlelie gele goedgunstige pony Louis Pillart
!





Givers hoplanders

Beste lezers,

Tot u spreekt de vliegende reporter van deze week, Emma, met een relaas 
overéénvandelaatstehoogdagenvanditscoutsjaar, Hopkoningverkiezing 
2024. Voorafgaand aan dit evenement werden de givers hoplanders 
reeds getest op de kwaliteiten waaraan een waardige hopkoning moet 
voldoen. Er werden enkele opvallende waarnemingen vastgesteld, vooral 
over de kennis van onze geliefde stad. Nee, Orval is geen Poperings 
bier. Ook kent Poperinge en deelgemeenten meer dan 2000 inwoners. 
Echter zijn we vol lof over de geslaagde Pavlov-reactie. Vanaf dit moment 
zullen jullie hartstochtelijk verlangen naar een halve liter water bij het 
horen van het liedje “BIM”. Ook was het inspirerend om te zien hoe jullie 
samenwerkten, problemen oplosten en elkaar ondersteunden. Dit werd 
tevens vastgesteld bij het succesvolle “Givergebak”-project. Proficiat 
met het behaalde bedrag, daar kunnen we op kamp ongetwijfeld iets 
fantastisch leuks mee doen!

Over het algemeen dienden deze testen als een waardevolle voorbereiding 
op de uiteindelijke verkiezing. Hopkoningtrio 2 zette een veelbelovende 
stap in de richting van de Hopkoningverkiezingen van 2025. De foto siert 
het begin van de campagne van kandidaat-hopkoning Tuur en zijn running 
mates. Daarbovenop heeft Tuur een natuurlijk voordeel, aangezien het 
Cauwelier-DNA erfelijk potentieel bevat voor de vertegenwoordiging van 
het land van de hommelpluk.



Hopkoning-trio 1 kan wel nog wat training gebruiken, maar is op de 
goede weg. Oefening baart kunst! Misschien is 2026 dan wel het jaar 
waarin Florien gekroond kan worden als ware hopkoning. Daarnaast zijn 
we ook nog op zoek naar een tweede eredame voor ons meisjestrio.

Vrijdag 20u, het moment waar 
iedereen naar uitgekeken had, was 
eindelijk aangebroken. De sfeer was 
geladen toen de avond viel over het 
betoverende terrein van De Kouter. 
Poperingnaars van alle leeftijden 
(boven de 16) hadden zich verzameld 
voor een jaarlijkse traditie die al 
generaties lang wordt gekoesterd 
binnen de jeugdbewegingen. De
spanning was voelbaar terwijl de stemmen werden geteld en de menigte 
in afwachting ademloos toekeek. Als vertegenwoordiger van de scouts 
kon groepsleider Iwijn rekenen op jullie

onvoorwaardelijke steun, wat hem naar de top 3 van de ranglijst bracht.

Terwijl ik dit verslag afsluit, kijk ik terug op een dag vol plezier, vriendschap 
en traditie. Deze activiteiten doen mijn kampkriebels alleen maar 
toenemen, wat tevens het laatste kamp wordt van Marie-Julie en mezelf. 
Tot volgende keer, dit was uw reporter, over en uit.

Stevige linker,

Vertrouwelijke secretarisvogel  Emma Denys



Jins

Hallo Jins,

Hier spreekt jullie favoriete leiding (Arthur Pillart). Wat een scouts 
jaar hebben we al gehad, fantastisch!!! Al onze evenementen die we 
georganiseerd hebben om de jinreis te financieren. Jullie hebben echt 
ongelofelijk hard jullie best gedaan. Daarom mogen Emely en ik echt 
trots zijn dat we aan zo’n bende mogen leiding geven. Ondanks al die 
evenementen wilden jullie nog steeds echte scoutsactiviteiten zoals de 
dropping, die toch min of meer geslaagd was en zeker geslaagd zou zijn 
was het niet voor het verschrikkelijke weer. Ook was ons kerstfeestje toch 
een traditie die we in stand gehouden hebben en was de tempratuur in 
ons lokaal helemaal in kerstsfeer.

Een van de tofste dingen die we al gedaan hebben was onze midweek, 
waar we ongeveer een hele week in de vio logeerden. Ondanks dat we met 
16 waren zijn we er toch in geslaagd de vio heel te houden. Dat weekend 
hebben ik en mijn naam genoot Pety op een side quest geweest richting 
hoppebeurs. Dit was zeker niet toevallig. Het was namelijk prins carnaval 
verkiezingen en omdat we met z’n allen Hopkoning moesten organiseren 
wouden we eens zien hoe de echt mannen het deden xd.

Door de verzamelde informatie hebben we dit jaar van hopkoning een 
onvergetelijke editie gemaakt. 8 kandidaten die om de titel streden. Het 
was een hele organisatie. Uit de opkuis konden we zien dat de energie bij 
de meeste op een laagte punt mij inclusief. Maar gelukkig heeft Jasper 
maandagavond onze schoonheidsfoutjes weer recht getrokken.



We hadden het soms wat lastig met al deze evenementen maar op die 
manier zorgen we ervoor dat we een hechte bende worden en klaar zijn 
om op een onvergetelijke jinreis te gaan!!!!

Stevige linker
Arthur Pillart
Anker diepblauwe hechte kaketoe 







 

Foto’s van mijn kind mogen gepubliceerd worden. (site,…)  o ja    o nee 



 

Foto’s van mijn kind mogen gepubliceerd worden. (site,…)  o ja    o nee 
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NIP DEZE BON UIT EN RUIL DEZE IN VOOR EEN CHOCOSTUTE OP 
KAMP!!!!
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