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Beste Scoutsers

Dit jaar moeten we jammer genoeg afscheid nemen van Iwijn De Grendel als
hoofdleider. Drie jaar lang heeft hij deze taak met veel inzet en enthousiasme
opgenomen. Het was een waar genoegen om samen met Iwijn een sterk team te
vormen. Een dikke merci aan Iwijn voor al het werk dat hij de afgelopen jaren
voor onze scouts heeft gedaan! Luna Deroo en ik blijven met volle toewijding
jullie groepsleiding voor het komende scoutsjaar.

De leidingsbende is net terug van een onvergetelijk leidingsweekend in
Schoonaarde. Dit fantastische weekend was niet hetzelfde geweest zonder de
stam die ervoor zorgde dat we altijd lekker eten hadden en een superleuk
avondspel organiseerden.

Ondertussen zijn we alweer een paar maanden ver in het nieuwe scoutsjaar en
er zijn al heel wat leuke activiteiten gepasseerd. Momenteel zijn we druk bezig
met de voorbereiding van enkele evenementen. Zo vindt volgende week
Skouterfuif (zaterdag 8 november) plaats in JOC De Kouter.

Daarnaast organiseren we samen met het Groepscomité de Familiedropping op
21 november. Vorig jaar was dat een enorm gezellig avond met als afsluiter een
heerlijke braadworst in de Havermuis. Hopelijk komen jullie ook dit jaar weer
met velen af!

Tot slot kunnen we al meegeven dat er dit jaar opnieuw een eetfestijn zal zijn op
vrijdag 24 april. De leiding kijkt er enorm naar uit om samen met jullie te
genieten van lekker eten en een gezellige sfeer.

Stevige linker
Marthe Vandenberghe
Tulpenlila Lieftallige Spitsvogel

De groepsleiding spreekt



Dag beste Rankelezers

Welkom bij de allereerste editie van het scoutskookboekje!

Zoals sommigen van jullie wellicht wel weten zit ik sinds dit jaar op kot. Dat
heeft een paar mooie voordelen, zo weet je mama niet meer altijd wanneer je
thuiskomt of kan ze niet altijd zien of je kamer is opgeruimd of niet (mama als
je dit leest, ik zit altijd voor 22u in mijn bed & mijn kamer is kraaknet!!)
Helaas is het kotleven niet altijd rozengeur & maneschijn want op kot zitten
betekent ook dat er geen warme maaltijd voor je klaar staat om 19u… Dus
heb ik me dit jaar al meerdere malen moeten beroepen op mijn kookkunsten
& ik ga eerlijk zijn, ik ben niet altijd de grootste keukenprinses… maar
gelukkig heb ik de voorbije jaren al heel wat ervaring opgedaan in de
scoutskeuken! Vandaag wil ik samen met jullie 1 van mijn favoriete kot- &
scoutsgerechten maken: pasta pesto!!!! Een echte klassieker, lekker, simpel
& snel klaar!

Ingrediënten
 

Pasta 
Pesto
Tomaatjes
Spek

Redactioneel



Bereidingswijze 

Stap 1:
Breng een pot water aan de kook voor de pasta. Wat ik altijd doe om dit
overheerlijke gerecht nog wat heerlijker te maken is een snufje (lees een
goeie portie) zout toevoegen aan het water. Wanneer er belletjes in het water
tevoorschijn komen mag je de pasta eraan toevoegen. 

Stap 2: 
Snijd de tomaatjes in halfjes of kwartjes en neem intussen een grote pan om
de spekjes in te bakken. Begin met een beetje boter te doen smelten. Zodra
de boter gesmolten is mag je er de spekjes aan toevoegen. Bak de spekjes tot
ze gaar zijn.

Stap 3:
Test of de pasta al gaar is. Dit doe je best door even te proeven. Giet de pasta
af (kleine tip: steek een stokje tussen je deksel en kom, zo gaat dit iets
gemakkelijker.) Voeg daarna de pesto, tomaatjes en het spek toe aan de
pasta & smullen maar!!

Voila, zo simpel is het!! Ik kan alvast niet wachten tot het terug zomer is om
heeeerlijke pasta pesto te eten op kamp, want eerlijk gezegd ik kan nog zo
hard mijn best doen, dit gerecht is op zijn best op een mooie zomeravond,
samen met al je Scoutsvriendjes in een goede ouderwetse gamel!!!

Stevige linker 
Lize Saint Germain 
Zonsopgangcerise trouwe bij



Vooooor spijs en drank, voor dagelijks brood…!!!
 
Vraag mij wat mijn favoriete scoutsmaal is dan zeg ik volmondig en met veel
trots: de overheerlijke en altijd succesvolle WAP.
Voor niet-scoutsleden onder ons, WAP staat voor: Worst – Appelmoes –
Patatten.

Het culinaire avontuur begint met het aanmaken van het vuur. Op kamp doen
we dit op ons zelfgemaakt tafelvuur, thuis doen we dat op inductie of
elektronische kookplaat. Voor de diehard keukenprinsessen lukt dit natuurlijk
ook op een gasvuur. Ik ben uiteraard voorstander van ons tafelvuur. De
combinatie van het vette van de worst, het smeuïge van de appelmoes en de
rokerige geur van de brandende takken, zorgen voor een onovertroffen
smaaksensatie.

Maar bovenal, het gaat om het ‘samen koken’. Op kamp doen we alles samen,
samen slapen, samen spelen, samen eten maken, … We verdelen de taken en
zorgen ervoor dat ieder lid zijn beste kwaliteiten aan de dag kan leggen. We
hebben een paar mensen nodig die het best met een schilmesje overweg
kunnen, de ‘vuurmeesters’ en de ‘houtsprokkelaars’.

Uit mijn ervaring zijn de beste schillers: Marthe, Myrthe, Lize en Jeanne. In
een wip schillen ze de grootste patatten, een topteam! Ondertussen zoekt
iemand potten en pannen, eetgerei, borden en glazen. 
 Eens de ‘mise en place’ is uitgevoerd en de tafel is gezet, gaan we over naar
fase 2: het bakproces.

Redactioneel



Tip! Gebruik 2 pannen want met 1 pan kom je meestal niet toe.
Bovendien: zorg dat je pan groot genoeg is, anders moet je een stukje van
je worst doen en er zijn al genoeg grapjes op die manier ontstaan…

Blaas het vuur nog wat extra leven in, door je longen nog eens goed te
vullen met zuurstof en hard en krachtig te blazen op de brandende
takken.

De beste WAP maak je als volgt:

Stap 1: schil de patatten (best door mijn topteam)

Stap 2: zet water op in een kom om de patatten te koken en voeg wat zout
bij de patatten (Weet er trouwens iemand waarom je zout bij de patatten
moet doen?)

Stap 3: zet 2 pannen op het vuur en voeg boter toe

Stap 4: kruid de worsten met peper en zout en eens de boter schuimt in je
pan, leg je de worsten voorzichtig in de pan (Let op en verbrand je niet)

Stap 5: doe de appelmoes in een pan en roer af en toe. Voeg wat peper en
zout toe naar godsvrucht en vermogen, maar vooral naar smaak

Stap 6: check de patatten door er met een mesje in te prikken. Voel je nog
weerstand dan zijn ze nog niet genoeg, zit je erdoor en vallen ze uiteen
dan zijn ze te ver. De patatten moeten van het mesje glijden. Giet af!

Stap 7: hopelijk heb je ondertussen al eens een paar keer je worsten
gedraaid in de pan want anders zijn ze nu verbrand! De worsten moeten
bruin gebakken worden, aan alle kanten. Prik je in de worsten dan zal het
vet in de pan gaan en creëer je je eigen saus

Stap 8: roep iedereen samen aan tafel, schik de borden en geniet van
jullie culinaire Scoutsmaaltijd

Smakelijkkkkk!!!!!!! 🍴

Stevige linker
Zana Depuydt
Liefdadige Torenvalk



Dag Scoutserss!

 Ondertussen is de zomer alweer een tijdje voorbij en zit ik terug op kot. Dat
betekent ook dat ik opnieuw elke dag zelf moet koken. Jammer genoeg
begint mijn inspiratie een beetje op te raken… Daarom kregen we het idee om
eens terug te blikken op het heerlijke eten dat we krijgen/maken op kamp.
Morgen maak ik één van mijn favorieten klaar: fishsticks met puree en
spinazie. 

Wat heb je nodig?

Boter (voor in de puree én om te bakken)
Diepvries spinazie (of verse spinazie als je wil doen alsof je op
MasterChef staat)
Fishsticks (kan ook veggie)
Patatjes 
Melk
1 ei
Peper en zout
Nootmuskaat 

Redactioneel



Hoe maak je het?

Stap 1: Puree
Zet een grote pot water op het vuur. Gooi er een snufje zout in en wacht
tot het kookt.
Schil de patatjes ondertussen en snij ze in kleinere stukjes — dan koken
ze sneller! 
Doe ze in het kokende water en laat ze zacht worden (ongeveer 15 à 20
minuten).

Als de patatjes zacht zijn, giet je het water af. Voeg een klontje boter, een
scheutje melk en een ei toe. Plet alles met een stamper tot het lekker
romig wordt. Nog wat peper, zout en nootmuskaat erbij.

Stap 2: Knapperige fishsticks
Terwijl de patatjes bubbelen, smelt je een klontje boter in een pan. Leg
de fishsticks erin en bak ze goudbruin aan beide kanten (Pas op dat ze
niet zwart worden!).

Stap 3: Spinazie
Tijd voor de groentjes! Doe de spinazie in een pot en zet op een zacht
vuurtje. Blijf af en toe roeren tot alles mooi gesmolten of geslonken is.
Voeg een beetje boter, peper en zout toe. 

Neem je gamel uit de kampkast. Schep wat puree, spinazie en enkele
fishsticks in je gamel. Nu nog bikken en je bent klaar! Eet smakelijk!!

Stevige linker 
Auke De Backer
Verfijnde saterhoen



Dag beste scoutsers! 

In deze editie van de ranke zullen sommigen van de medeleiding en ik jullie
uitleggen hoe je de klassieke scoutsgerechten die we op kamp eten
klaarmaakt. Voor mijn scoutsgerecht heb ik gekozen voor klakaards (of
wentelteefjes voor de niet West-Vlamingen onder ons). Het is iets dat elk
kamp wordt klaargemaakt na hindernissentocht en het is een van mijn vele
favorieten. Dus hier gaan we!

Benodigdheden (Voor 4 personen)

8 sneetjes oud brood 
0,5l Melk
3 Eieren
Boter

Bereiding 
1)     Klop de eieren los in een diep bord.
2)     Schenk de melk in een ander bord.
3)     Haal het brood eerst door de melk, daarna door de eieren.
4)     Bak de beschuiten of het brood aan beide kanten goudbruin in boter.

Daarna doe je er op wat je wil. Meestal is dit wat bruine of lichtbruine suiker
en dan kan je er al van genieten. Begin maar met bikken en dan alvast
smakelijk! 

Stevige linker
Josse Dejonckheere
Hartelijke Brulaap 

Redactioneel



 

komt terug!

25 april 2026
Weide Lahaye

save the date!



Kapoenen
21-22 maart
Meulebeke

Welpen
20-22 maart
Meulebeke

Jonggivers
20-22 februari 

Koksijde

Givers
27-29 maart

Lauwe

Weekends 2026



8-11 juli
Kapoenenkamp

6-11 juli
Welpenkamp

20-30 juli
Groot kamp

Kampen 2026



Yoooooooww allerliefste Kapoentjes

Het is zo ver!! Na jarenlang zelf als lid uit te kijken naar de nieuwe Ranke, te
zoeken naar mijn tak om het artikel dat mijn leiding geschreven had te
lezen, is het mijn beurt! En jullie lieve Kapoenen hebben de eer om de
hoofdrol te spelen in mijn allereerste ranke artikel! Het is natuurlijk niet
alleen mijn eerste jaar als leidster, voor velen van jullie is het ook jullie
eerste jaar als een scoutser! Daarom probeerden we jullie de voorbije
weken al zo goed mogelijk de eigenschappen van een echte scout aan te
leren. 
Ik neem jullie even mee naar de eerste activiteit van het jaar. We hadden
meteen al een spannende missie voor de boeg want toen ik ’s middags
samen met de andere leiding toekwam bij De Kouter lag er daar een briefje
voor de deur met als boodschap dat er een schat verstopt was in het
stadspark MAAAR helaas was de schatkaart in stukjes gescheurd…
Gelukkig konden we op jullie goeie puzzelkunsten rekenen om ons te
helpen zoeken! We vonden niet alleen de heerlijke schat, we leerden ook
hoe je in het vierkant moet staan (gelukkig loopt dit nu al wat vlotter 😉 )
met ons zinnetje “rikketikketik handen op je rik, we gaan vandaag vele
lopen dus benen open!!” 

Kapoenen



Na de leuke eerste activiteit hadden jullie duidelijk zin in meer want op de
tweede activiteit waren jullie nog talrijker aanwezig! We speelden het
spannende “reisje rond de wereld”-spel waarin team zwart de strijd
aanging met team rood. Hoe spannend was dat?! We speelden
verschillende spelletjes tegen elkaar om uiteindelijk een super leuk
parcours te bouwen op het einde! Raf en Mohamed waren duidelijk niet
bang voor een beetje water & verf want ze gingen er helemaal voor! Ook
Merijn heeft ons verbaasd met zijn schoensmijtkunsten. Hij kon verder
schoppen dan alle leiding! Valentine en Lea toonden ons dat ze duidelijk
hun mannetje konden staan bij het kapotslaan van de piñata. Elke keer
sloegen ze raak, en niet zacht!

We speelden ook nog waterspelletjes, alles op wieltjes en een super leuk
bosspel!! Remi toonde ons wat hij kon op een skateboard. We waren
allemaal onder de indruk!! In het bos leerden we jullie hoe je een goede
soldaat moet zijn & met succes! Als stoere Kapoen-soldaatjes
paradeerden jullie door het Helleketelbos & wonnen jullie al het geld
terug! 

De eerste weken zijn voorbijgevlogen & wat hebben we plezier gehad! Er
komen nog heel wat leuke dingen aan het komende jaar! Denk maar aan
onze kinderfuif, nachtje vreemd & als kers op de taart natuurlijk ons kamp
in de zomer!! Wat mij betreft zijn jullie heel goeie beginnende scoutsers!
Niet alleen het vierkant heeft geen geheimen meer voor jullie maar ook
het liedje “widder zin van scouts” werd al vlotjes meegezongen. Nu enkel
nog leren bikken!
Voila, bij deze mijn allereerste ranke artikel ooit! Ik wil alle lezers die tot
hier geraakt zijn alvast bedanken, maar de grootse shout-out is voor mijn
lieve schatten van Kapoenen want zonder hen was dit maar een saai
artikel geweest & eigenlijk ook maar een saai scoutsjaar. Dus dikke kus &
dankjewel Kapoenen!! Xxxxxxxxxxxxx

Stevige linker
Lize Saint Germain
Zonsopgangcerise trouwe bij



Welpen

Dag lieve Welpjes!!!

Ik neem jullie even terug mee naar de tijd toen ik nog lid was, net
zoals jullie. 😊  
Wanneer ik terugdenk aan het grappigste moment uit mijn
scoutscarrière, dan komt er meteen één gebeurtenis in mij op. Ik heb
het namelijk over één bepaalde kookwedstrijd op kamp toen ik nog
een Giver was. Het wordt al snel duidelijk waarom die zo memorabel
was… 

Het was zoals elk jaar een strijd tussen de Bellen en de Landers om
de titel te winnen. Wij als  Landers waren in de minderheid. Iedereen
had zijn taakje: de jongens deden het vuur en de meisjes kookten. Ik
was vlees aan het bakken op onze roosters met Hanne ( leidster van
de Kapoenen) wanneer wij opeens geroep hoorden van onder de
shelters. Wij liepen zo snel mogelijk ter plaatse. Er was een ramp
gebeurd. Al ons eten was op de grond gevallen doordat onze tafel
van de gesjorde balken was gevallen! Iedereen was natuurlijk boos,
maar ik moest ook direct lachen uit ongeloof 🤪  Het drong direct bij
iedereen door dat wij opnieuw niet zouden winnen dat jaar… Maar
wonder bij wonder zijn we er toch in geslaagd om de overwinning te
bemachtigen!!! ( Ik vraag mij tot op de dag van vandaag nog altijd af
hoe wij dat klaargespeeld hebben ;) ) 

En denkend aan dit voorval vroeg ik mij nu wel eens af wie van jullie
ik zou vragen, mocht ik opnieuw een kookwedstrijd willen winnen?!

 



De eerste en belangrijke taak is natuurlijk het vuur aansteken,
onderhouden en hout gaan halen. Hiervoor zou ik Jelle en Morris
vragen, aangezien ik al zag dat jullie goed konden spelen met takken
tijdens de Harde Pleinspelen. (Wel dode takken gebruiken dan é😉)
Daarnaast oordeelt de jury ook altijd op basis van de service en
presentatie. Dit zou ik dan aan Wolf en Abel overlaten. Jullie
spraakzaamheid zou hier zeker van pas komen! 

Verder is er altijd een team van excellente chef-koks nodig met inzicht
in compositie, smaak en kleur om de allerbeste gerechten op tafel te
zetten. De perfecte kandidaten die ik geschikt  zie om deze lastige,
maar weliswaar essentiële taak op zich te nemen, moeten echte
plantrekkers zijn. Daarom kies ik voor Billie, Olga en Anna Nambiar!
Jullie liepen tijdens het Strategospel alleen en ongevreesd door de
wilde varens van het Helleketelbos! Jullie mentors voor deze taak
zouden dan Lior en Suzanne zijn. Zij zullen als ervaren Welpen jullie
begeleiden. 



En dan heb je nog een dikwijls onderschatte taak, namelijk het
voorbereiden van een leuke, grappige act! De Welpen die ik hiervoor
nomineer zijn: Marcel, Cas Claeys, Cas Verdonck en Dré. Ik zie het al
helemaal voor mij: we zetten een zwembadje op waar jullie allerlei
kunstjes in kunnen doen om de jury te entertainen! Jullie vragen telkens
wanneer we dicht bij iets van water zijn of jullie erin mogen! En wat
zeker niet mag ontbreken, is op de achtergrond een passend deuntje
dat Marcel al vervend mee aan het zingen was in een plas bij de Kouter:
“Ik Gaaa Zwemmeennnnnn!”.

Ten slotte is er de laatste maar onmisbare taak: DE decoratie. Ik zag
Ena tijdens Zeeslag al bezig met een bloemenketting. Dus denk ik dat zij
de gepaste persoon is voor dit werkje! 
Met dit topteam weet ik zeker dat wij de kookwedstrijd zouden winnen!
Maar ik weet zeker dat iedereen het fantastisch zou doen, alleen heb ik
dat tot nu toe dan nog niet opgemerkt 😊. Ik ben alleszins al supertrots
om één van jullie leiding te zijn! Blijf allemaal komen, want er staan nog
heel veel leuke activiteiten op de planning!!!

Stevige linker 
Jeanne Lesage 
Honingraatamber Goedaardige Sneewstormvogel



Jonggivers
 

Hey Jonggivers!

Man man man, wat vliegt de tijd! We zijn al bijna twee maanden ver en
voor we het goed en wel beseffen zit het eerste semester er alweer op.
Maar geen zorgen, er staan nog heel wat coole activiteiten op het
programma! Denk maar aan onze legendarische Sintactiviteit (het
perfecte excuus om veel chocolade te eten), Kerstavond, filmavond,
dauwtrip en nog veel meer. Genoeg dingen om naar uit te kijken dus.
Onze start was meteen een knaller! Wie herinnert zich niet nog die
fietstocht in de volle regen en hagel? Doorweekt als verzopen kiekens de
stad in om opdrachten uit te voeren. Klinkt voor sommigen als een dag
vol miserie, maar jullie lieten het niet aan jullie hart komen. Niemand
hoorde ik klagen, behalve Tuur, die niet kon stoppen met zagen over zijn
natte broek. Wat mij betreft was dat de perfecte eerste scoutsactiviteit.
Gelukkig klaarde het weer op voor ons grote wafelspel! Jullie konden
jullie beste keukenskills bovenhalen. Groep 1 begon vol enthousiasme te
mixen, maar vergat even dat je boter best eerst smelt voor je hem bij de
eieren doet. Gelukkig was daar onze reddende engel Fenna met het
geniale idee om de microgolf te gebruiken. Groep 2 ging iets vlotter, al
was hun beslag een tikkeltje te geel door de overvloed aan boter. Al bij al
waren de wafels TOP!

En dan was er natuurlijk ook het grote De Mol-spel, waar Lars iedereen
rond zijn vinger draaide. Heel wat mensen werden verdacht, maar Lars?
Die kwam er mooi mee weg. We deden verschillende opdrachten,
waaronder geblinddoekt een parcours afleggen terwijl je partner
aanwijzingen gaf. Ik herinner me vooral Elle en Léonn die er helemaal
voor gingen en één van de snelste tijden neerzetten.



Maar de activiteit die me écht is bijgebleven? Die keer dat Kamiel zijn
sleutel in de fietspaal liet vallen. Hoe dat zelfs kan, weet niemand.
Gelukkig was broer Leon in de buurt om te helpen (of toch een poging tot
😉). Slot en sleutel kwijt, maar het zijn wel herinneringen die we later nog
vaak gaan bovenhalen.
Ik ben ervan overtuigd dat er dit jaar nog wat zal gebeuren waar we met
veel plezier aan zullen terug denken en over vertellen.

Stevige Linker
Rachel Rooze
Pecheroze Joviaal Smelleken



Rebus



Givers
 

Yeetttt Givers

We zijn ondertussen alweer twee maanden ver in dit nieuwe
Scoutsjaar. We trapten af met de befaamde Overgangstocht in onze
prachtige Baden Powell-tuin. Na een tof groepsspel was het tijd om
over te gaan. De eerste momenten leek ik me weg te kunnen houden
van het gevaar en leek ik proper naar huis te kunnen vertrekken... Tot
het plots uit het niets op mij gemunt werd. De Givers slaagden erin
mijn (niet heel doordachte) witte plunje van kop tot teen vuil te maken.
De rode verf zorgde ervoor dat die kleren met een prachtige roze tint
uit de was kwamen... waarvoor dank!!

Met de Startdag de week erop kon ik er jammer genoeg niet bij zijn
aangezien ik met enkele vrienden op reis was. Op maandag 22
september sloeg het noodlot toe en kwam ik van teen tot knie in het
‘plaaster’ terecht. Dit samen met een ontsteking zorgde ervoor dat ik
enkele scoutsactiviteiten buiten strijd was. 

De eerste activiteit waar ik jullie na al dat gemis eindelijk weer kon
zien was bij het Maffiaspel! ’t Was nog met krukken, maar het was toch
een opluchting om mijn lieve Givers eindelijk terug te zien. Vanuit mijn
bed zag ik de week ervoor wel hoe viraal jullie wel niet gingen op
TikTok! Julia, Féline en vooral steracteur Arthur zorgden even voor
heel wat bekijks voor Scouting Poperinge!!



Het semester dendert maar voort en daarom vind ik het extra jammer we
geen activiteit konden doen toen we op leidingsweekend waren en ook
met Skouterfuif aankomend weekend is er enkel activiteit voor de
Kapoenen en de Welpen die mogen komen dansen op onze Kinderfuif!
Maar wees gerust. Nadien is er nog een maand scouts waarin we de
pannen van het dak zullen ‘scoutseren’!!! Er komen namelijk nog veel
leuke activiteiten aan. Zo zullen we met koude weer zeker wel nog wafels
bakken en lekkere warme chocolademelk maken. Ook een heus
Sinterklaasspel komt er zekerrrrr nog aan.

Over Skouterfuif gesproken. Dit jaar kozen we ervoor om ook -16 toe te
laten. Kom dus maar allemaal af en maak veel reclame bij jullie vrienden
en vriendinnen!

Hopelijk komen jullie de laatste weken met z’n allen naar de Scouts, want
op 13 december is het alweer onze laatste activiteit: misschien tijd voor
een Kerstfeestje?! 😉 

Ennnnnnn houd zeker ook allemaal het weekend van 27-29 maart vrij,
want dan gaan we op weekendddd naar prank zeg ik nog niet. 
Na dit artikel geschreven te hebben richt ik me nu weer op mijn berg
schoolwerk die op mij zit te wachten. Nochtans geen katje om zonder
handschoenen aan te pakken...

Tot snel!!!

Stevige linker
Iwijn De Grendel
Gemoedelijke Olifant



Jins
 

Dag beste Jins 

Het Scoutsjaar is al weer efkes bezig en we hebben al heel wat werk
verzet! Tappen op een trouw tot het gat in de nacht en koekjes
verkopen in een outlet en nog al veel andere werkjes, jullie inzet is
super! We hebben natuurlijk ook onze eigen patatten en prei verkoop
die er aan komt waarvoor jullie ook al veel gedaan hebben zonder dat
wij jullie moesten motiveren. Laten we hopen dat het een succes
wordt. Aan jullie inzet zal het wellicht niet liggen. Het is ook niet
allemaal werken dat de klok slaat dit jaar er komen nog zeer leuke
activiteiten aan zoals een legendarische midweek waar we samen in
het lokaal zullen wonen, koken en chillen! En voor degene die graag
nog eens een klassiek Scoutsspel spelen: geen zorgen die komen er
zeker ook nog aan te pas. 

Ondertussen heb ik hier ook nog een verslag van ons etentje samen:
“We gingen naar KSA Watou’s eetfestijn, waar we de grootste tafel
waren met ons vijfjes. Het duurde niet lang voor we dorst hadden. De
ice tea was niet het beste van de avond maar was wel mooi
meegenomen voor een prijsje. We vielen bijna flauw van de honger en
toen we mochten aanschuiven dachten ze dat we een paar muisjes
waren. Na de 10de portie had Jules eindelijk genoeg. Ondertussen
waren we wat aan het bijpraten over onze Scoutservaringen terwijl we
aan het wachten waren op het toneeltje. Tijdens het toneel konden we
genieten van de beste choreografie en de moppen van Gust. Nu weten
we dat hij bang is van Poezen… We hadden na het showtje veel zin in
de desserts. Auke zelfs zo veel dat ze ging vragen waar die waren. We
zagen de brownies liggen, maar die leken blijkbaar uit beton gemaakt
te zijn. Toen we ons dessert lieten ZAKKEN, leek dat bij Lomme zwaar
te vallen in de auto… 



 

Auke was een echte prankster in de auto met de scheet functie van de
Tesla. Daarna gingen we nog naar het jeugdhuis om een limonade te
drinken deze keer wel met schuim want ze waren getapt door tapper
Iwijn. Dit was het begin van een wilde avond waar we niet veel meer
over na kunnen vertellen…”
Ik wil graag zeggen dat ik heel verrast ben van jullie als groep. Een
toffe bende die niet bang is om de handen uit de mouwen te steken en
terwijl plezier maakt. Ik kijk er echt naar uit om er met jullie een super
tof Jin jaar van te maken. 

Stevige linker
Louis Pillart
Waterlelie gele Goedgunstige Pony
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